
Januari 2018.

Hallo Ouders en Welpen,

We gaan weer op zomerkamp en zetten
meteen orde op zaken, want op dit kamp
temmen we de draken.

Van zaterdag 14 juli tot zaterdag 21 juli
gaan we naar het mooie Gorssel om samen
met de kleine vikingen Hiccup  en Astrid
een onvergetelijk avontuur te beleven.

Op het Vikingeiland Berk hebben ze geen
goede ervaringen met draken en daarom
worden de kinderen van jongs af aan al
getraind om de draken te bestrijden.

Omdat de volwassenen denken dat Hiccup nog niet toe is aan deze training, besluit hij
om zelf een draak te gaan vangen. Met zijn zelfgebouwde bolaschieter raakt hij weliswaar
een draak, maar daarna gebeurt er iets wat hij niet had verwacht. Hij raakt namelijk
bevriend met deze jonge draak en leert zelfs hoe je op zijn rug kan vliegen.
Vikingmeisje Astrid komt daar achter en samen met de draak die ze Tandloos noemen
beginnen ze aan een spannend avontuur.

En wij hopen natuurlijk dat alle welpen dit jaar met ons meegaan om dit avontuur af te maken.

We hebben het clubhuis van de IJsselgroep gehuurd, dit ligt mooi in de bossen en heeft
ook een grote kampvuurkuil. Als je wilt mag je dit jaar ook een nachtje in een tent
slapen en als we plotseling zin hebben in een frisse duik, dan ligt het zwembad de Boskoele
naast de deur. Voor onze sportdag hebben we een mooi veld gevonden met een speeltuin
en uiteraard gaan we dit jaar ook een Dagje Uit.

Omdat we dit jaar iets verder weg gaan is de kampprijs € 160,00 geworden, maar daar
krijg je dan wel een onvergetelijke week voor.

Heb je dus drakenpit dan stap je met ons op de drakenboot !

Met vriendelijke groeten.

De leiding van de Woudwachters
en de Zonnestralen.

Scoutinggroep Be Pals/Pr.Juliana
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